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We delen de grond waarop onze levens
tot bloei komen. De aarde waarin wij onze
herinneringen opslaan en nieuwe dromen
planten. Zo divers als de gewassen van
het Limburgse land, zijn jij en ik: de
mensen die er een thuis vinden. Niet in
een hokje te plaatsen, niet in een hoekje
te duwen. Het product van onze streek.

Hier zijn we vrij om onszelf te zijn. Maar
voelje dat ook? Groots of juist heel klein:
vrijheid kent 1001 betekenissen. Onvrijheid
misschien nog wel meer. De vrijheid missen

om met vrienden en collega’s samen te zijn.

Je eenzaam voelen omdat je buitengesloten
wordt. Niet uit durven komen voor je
geaardheid. Je niet vrij voelen om te
levenin het land van je dromen.

Vrij

Deel je gedachten over vrijheid met de
mensen om je heen. Voel je vrij om hen te leren
kennen: die onbekenden, de anderen. Vrij om
hun beperkingen, voorkeuren of geloof in een
andere god dan de jouwe te begrijpen.

Kom en schuif aan bij de Vrijheidsmaaltijd.
Samen praten we over wat vrijheid voor ons
betekent. \We eten en luisteren. En zo divers
als de mensen die aanschuiven, is de maaltijd
die we opdienen. Zelfgemaakt, gekocht of
gekregen. Samengesteld met producten

van eigen bodem, verrijkt met de smaken

van de wereld.

Vier met ons het verschil, deel de vrijheid.
Aandacht doet groeien, dus zaaien we
hoop en respect. En oogsten we, in

ons Limburgse land, de vrijheid.
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